
Geachte gezagsdragers in al uw hoedanigheden 
Beste organisatoren 
Beste vrienden uit Nederland en Wallonië 
Beste Vlamingen 

Vandaag vieren we het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Een gemeenschap waar wij 
allemaal deel van uitmaken. Een gemeenschap die wij allemaal samen vorm geven. 

Een gemeenschap die wij vorm geven door te werken en door werk te geven, zodat onze 
welvaart verbetert. 

Een gemeenschap die wij vorm geven door te zorgen voor ons gezin, familie en vrienden, 
zodat ons welzijn verbetert. 

Een gemeenschap die wij vorm geven door ons in te zetten voor één of zelfs meerdere 
verenigingen in de breedste zin van het woord: sportclubs, culturele verenigingen, kerken, 
noord-zuidverenigingen, jeugd- en seniorenverenigingen, feest- en wijkcomités, noem maar 
op. Ik heb het even snel nagekeken en onze gemeente telt ongeveer 250 erkende verenigingen 
en clubs. De meeste kleinere wijk- en feestcomités zijn daar zelfs nog niet bij. 

Dit cijfer bewijst dat Zwevegem een gemeente is met een bijzonder sterk sociaal weefsel. 
Allemaal hebben wij een andere persoonlijkheid, allemaal hebben wij andere liefhebberijen, 
maar samen maken we deel uit van die ene Vlaamse gemeenschap. Samen werken wij elke 
dag om die gemeenschap beter en sterker te maken. 

Dames en heren, iedereen die in het bestuur zit van een vereniging of club, of die er zelfs 
maar lid van is, weet het. Om een club goed te laten draaien, om activiteiten en evenementen 
te organiseren, is goede en duidelijke communicatie een absolute noodzaak, zowel binnen de 
vereniging als naar de buitenwereld toe. 

Als taalkundige voel ik me moreel verplicht om het dan ook even over taal te hebben. De 
basis voor elke communicatie is taal. Binnen onze Vlaamse Gemeenschap is de taal die 
iedereen spreekt het Nederlands. 

Met de regelmaat van de klok horen en zien we berichten over het gebruik van het 
Nederlands. Ik denk aan het relletje rond een frituur op de Grote Markt in Kortrijk, maar ook 
over de versterking van de kennis van het Nederlands bij lagereschoolkinderen in het kader 
van de onderwijshervorming. Niet zelden wordt op dergelijke maatregelen nogal schamper 
gereageerd. 

Ik wil echter bij deze gelegenheid erop wijzen dat kennis van het Nederlands een sociale 
noodzaak is in Vlaanderen. Niet omdat het zo in de wet staat. Wel omdat het een 
basisvoorwaarde is om te kunnen communiceren met de andere leden van deze gemeenschap. 

Om deze stelling te bewijzen, verwijs ik graag naar diegenen onder u die al eens op reis 
durven te gaan naar een wat verdere bestemming. Als u op reis bent in, ik zeg maar wat, 
Kroatië of Turkije, dan gaat u daar misschien een klein dorpje bezoeken. Als er geen gids 
meereist, is het praktisch onmogelijk om een gesprek aan te knopen met de plaatselijke 
inwoners. Probeert u zich dan voor te stellen hoe iemand zich voelt die hebben en houden 
heeft moeten achterlaten en hier in een vreemde cultuur terechtkomt. 



In Zwevegem stellen nieuwkomers tot nader order geen acuut probleem. Toch moeten we 
erover waken dat wie in onze gemeente aankomt, zo goed mogelijk wordt ondersteund, ook 
wat taalverwerving betreft, om sociaal isolement te vermijden. Ook wie nieuw is in 
Vlaanderen, moet alle kansen krijgen om deel uit te maken van onze gemeenschap en ze mee 
op te bouwen. 

Dames en heren, u zit vol ongeduld te wachten op de Taptoe. Maar voor we de regie 
doorgeven aan Calypso, bij mijn weten de grootste vereniging van Zwevegem, nodig ik u 
graag uit om recht te staan en het volkslied van onze Vlaamse Gemeenschap mee te zingen. 
Niet om de oud-strijders van 1302 te herdenken, maar wel om iedereen te huldigen die mee 
onze gemeente maakt tot wat ze is, en niet in het minst de vrijwilligers in alle mogelijke 
verenigingen. 

Dankuwel. 

 


